Kardinaal Jozef De Kesel
aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Mechelen, 21 februari 2022
Aan de godsdienstleerkrachten werkzaam in het aartsbisdom Mechelen-Brussel

Goede vrienden,

Dit is al het derde schooljaar op rij dat wordt verstoord door de coronapandemie, die ons al zo dikwijls
tot reorganisaties heeft gedwongen. De omstandigheden waarin u werkt, zijn tot op vandaag vaak
bijzonder moeilijk en staan ver van het normale kader waarin het dagelijkse leren op een school plaats-
vindt. Velen onder u werden ook zelf door het virus getroffen. Ik wil u graag deze eenvoudige bood-
schap overbrengen.

In de eerste plaats een boodschap van erkentelijkheid voor uw inzet voor alle leerlingen die aan u zijn
toevertrouwd, van de jongste tot de oudste. Steunend op de fundamenten van uw beroep, doorstaat
u deze moeilijke tijd met hart en ziel. We kunnen u niet genoeg dankzeggen voor uw toewijding en
voor de kwaliteit van uw werk. Door jongeren te begeleiden zoals u dat dagelijks doet, levert u een
essentiéle bijdrage aan hun welzijn. En dat is heel kostbaar!

Ik wil u ook een boodschap van steun overbrengen. Wij hebben allen wel eens het onaangename ge-
voel in de mist te lopen. En al schijnt de horizon stilaan op te klaren, de onzekerheid blijft wat over hoe
alles zal evolueren. Nog meer dan anders is het van belang dan elkaar een hart onder de riem te steken.
Dat kan met een bemoedigend woord, door aandachtig te luisteren of met een eenvoudig gebaar van
aandacht voor elkaar. Dit mag echt niet onderschat worden.

Ten slotte een boodschap van hoop. De kern van het Evangelie is de overtuiging dat moeilijke tijden
nooit het laatste woord hebben. Hoop is altijd mogelijk, zelfs in de meest extreme situaties. Blijf
daarom vastberaden en vertrouwvol. Laat u niet ontmoedigen. Houd niet op te midden van soms grote
ellende toch tekenen van hoop te bespeuren. Die maken doorgaans weinig lawaai en vallen op het
eerste gezicht niet op. Maar ze zijn bronnen van waarachtig leven: geduld in relaties, vriendelijkheid
die in alle bescheidenheid toont wat het betekent lief te hebben, vrede in de onvermijdelijke momen-
ten van spanning, het delen van onze tijd en oprecht vertrouwen in de toekomst.

Van harte,

A Al
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